In dankbaarheid herdenken we het leven van

Broeder Gerard Donkers ss.cc.

Gerard werd op 8 september 1933 te Boekel geboren. Op 24 september 1954 trad hij toe
tot de congregatie van de heilige Harten.

Na het noviciaat en de geloften volgde er voor Gerard een leven gevuld met werk in
verschillende kloostergemeenschappen. Het begon in Valkenburg. In het klooster op de
Cauberg was hij hulpkok en verrichtte hij allerlei huishoudelijke taken.

Na de eeuwige geloften werd hij benoemd voor het seminarie op de Azoren. Daar heeft hij
12 jaar met zijn werk in de keuken, de bakkerij en de tuin het leven en werk van de
studenten en paters mede mogelijk gemaakt. Ondanks zijn gebrekkige kennis van de
Portugese taal wist hij zich redelijk goed te redden.

In 1970 kwam hij definitief terug naar Nederland. In de communiteit van Bavel was zijn
voornaamste taak de zorg voor de dagelijkse groenten.

Gerard had een eigen kijk op de wereld en op mensen. Dat was ook zijn houvast. Wat hij
goed vond of fout daar week hij niet gauw van af. Met deze instelling botste het wel eens
met mensen in zijn omgeving. Tijdens de 30 jaar in Bavel leerde hij veel mensen in de
omgeving kennen en velen kenden hem.

Met een korte onderbreking in St. Oedenrode was Gerard vanaf 2002 lid van de communiteit
van Den Bosch. Hij deed daar vooral huishoudelijk werk . Hij was ook lid van het koor van de
sacramentskerk.

Vorig jaar werd het steeds duidelijker dat hij de greep op het leven verloor. Hij had steeds
minder besef van tijd en plaats. Op 1 november 2016 kwam hij naar de verpleegafdeling van
Park Zuiderhout in Teteringen. Hij voelde zich daar vanaf het begin thuis. Hij was erg blij met
de goede verzorging

In de nacht van 16 januari 2017 is hij rustig en tevreden ingeslapen. Wij zijn Gerard dankbaar
voor al zijn inzet op al de plaatsen waar hij heeft gewerkt en geleefd.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 21 januari 2017 om 11:15 uur in de
kapel van zorgcentrum Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen. Daarna is de
begrafenis op het kerkhof van de congregatie op de begraafplaats Zuylen, Tuinzichtlaan 11
te Breda. Daar is daarna ook gelegenheid tot condoleren.
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